Z0O. AVOND 7 JANUARI
YOUTUBE-DIENST

ALS DE LICHTJES DOVEN...

Al het leven komt van hem. Het leven dat hij brengt, is het licht
voor de mensen. Hij is het licht dat schijnt in het donker. En het

licht heeft het gewonnen van het donker.

(1 Johannes 1: vers 4 en5)

KOM JIJ OOK DEZE AVOND OM HET LICHT IN JEZELF
EN DAT VAN ELKAAR AAN TE WAKKEREN? WELKOM!

Als de lichtjes doven

Op een slagveld klonk een stem,
was van ver te horen,

zong dat er in Bethlehem

een kindje was geboren.

In die nacht zo stil en groot
zwegen de kanonnen,

die zijn bij het morgenrood
toch weer opnieuw begonnen.

Kerstmis lijkt ons keer op keer
vrede te beloven,

maar kanonnen dreunen weer,
als de lichtjes doven.

Donkere Zuid-Afrikaan,
honger moet je lijden,

mag niet naar je vader gaan,
bent van hem gescheiden.

Wie dit hebben uitgedacht,
komen allen samen,

zingen plechtig Stille Nacht,
zonder zich te schamen.

Kerstmis lijkt ons keer op keer
vriendschap te beloven,

maar dan gaan ze altijd weer
alle lichtjes doven.

Turk en Griek en Marokkaan,
mogen die hier blijven?
Mogen die hier ook bestaan
of zal men ze verdrijven?

Kerstmis doet ons telkens weer
beterschap beloven,

laat dan deze ene keer

het lichtje niet weer doven.

Willem Wilmink
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